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Michael Kühnen 
  

De tweede revolutie 
Deel II: De Volksstaat 

  

Deel 5 
  
  
De erfenis en uitvoerder van de oude arbeidersbeweging werd het 
nationaalsocialisme en fascisme. Het is symbolisch dat de organisaties van de 
arbeiders - KPD, SPD en vakbonden - in 1933 praktisch geen massale steun meer 
hadden en hun ontbinding zonder verzet moesten accepteren.  
 En het is ook een symbool van de overgang van de marxistische naar de nationale 
arbeidersbeweging dat alleen de nationaalsocialistische volksstaat aan de oude eis 
voldeed en de strijddag van de arbeidersklasse, de meidag, tot nationale 
herdenkingsdag uitriep. 
    
Iets soortgelijks werd bereikt door het Italiaanse fascisme, wiens Duce - Benito 
Mussolini - deze verandering in zijn eigen persoon belichaamde, nadat hij eerst de 
leider van de revolutionaire vleugel van de Socialistische Partij en hoofdredacteur 
van het centrale orgaan "Avanti" was geweest. Nu, waar de vuist niet langer 
dreigde, maar de open hand werd uitgestoken in een fascistische groet, kon die 
ontwikkeling beginnen die de arbeiders op gelijke voet integreerde in de nationale 
gemeenschap, de arbeidersbeweging naar de overwinning leidde door een 
nationaal socialisme vorm te geven en een einde maakte aan de klassenstrijd. 
    
Deze Volksgemeinschaft heeft nog steeds effect - in ieder geval in Duitsland, waar 
ze energieker en daadkrachtiger werd gerealiseerd dan onder het fascisme. 
    

#1108                                                                                                                                        08.06.2024 (135) 



2 

De heropleving van het reform-socialisme, het sociaal-democratisme en de 
vakbonden na de oorlog, die ons werd opgedrongen, is niet alleen reactionair, 
maar brengt op de lange termijn de eenheid van ons volk in gevaar, die met zoveel 
ontberingen en opofferingen werd geboren. Deze politieke stroming is zichzelf 
voorbijgestreefd, komt niet overeen met de werkelijkheid noch met de behoeften 
van het volk, of zelfs van de arbeidersklasse, en kan in het beste geval rampspoed 
brengen. 
    
Sinds het midden van de jaren zestig heeft het marxisme grote delen van de jonge 
intellectuele elite van ons volk in zijn greep gekregen. De kern van dit 
"neomarxisme" was en bleef de studentenbeweging, die op haar beurt al snel het 
slachtoffer werd van de ideologische doodlopende weg. De revolutionaire vonk 
sloeg niet over naar de arbeidersklasse omdat de burgerlijke klassenarrogantie van 
de marxistische studenten de behoeften van de brede massa van het volk negeerde 
en ze zelfs bespotte als "kleinburgerlijke ideeën". 
    
Het gevolg hiervan was het falen van de studentenbeweging en haar versplintering 
in onder andere gewapende revolutionairen, hervormingssocialisten, orthodoxe 
communisten, maoïsten/stalinisten en ondogmatische socialisten. We zijn alleen 
geïnteresseerd in de laatstgenoemden, die de afgelopen jaren politiek veel bereikt 
hebben:  
    
Het deel van Nieuw Links dat bijvoorbeeld georganiseerd is in de 
antikernenergiebeweging en in de alternatieve groepen en lijsten, moet vanuit 
ideologisch oogpunt heel serieus genomen worden. Hier zijn jonge idealisten en 
revolutionairen aan het werk. Zoals ik al heb uitgelegd in "Geloof en Strijd", moet 
het deze jonge mensen duidelijk gemaakt worden dat als ze zich geleidelijk 
beginnen los te maken van marxistische dogma's en op zoek gaan naar een nieuw 
soort socialisme, ze onvermijdelijk in de ban zullen raken van fascistische - zo niet 
nationaalsocialistische - ideeën. 
    
Sinds ondogmatisch links is begonnen met het serieus aanpakken van de 
zwakheden van de marxistische dogmatiek, is het ongemerkt naar ons toegegroeid 
zonder het te willen, zonder het te beseffen en met behoud van zijn hersenloze, 
pseudo-moralistische "antifascistische" fraseologie.  
    
Zo zijn nationaalsocialisten en ondogmatische socialisten - toegegeven ook 
maoïsten/ stalinisten - het eens over verschillende punten van kritiek op het 
kapitalisme en antisemitisme, staan beiden tegen de verdeling en onderwerping 
van de wereld tussen kapitalisme en mozaïek-communisme, zoeken een Derde 
Weg tussen de grootmachten en hun ideologie; en ze zijn revolutionairen. Nieuw 
Links begint de nationale kwestie te ontdekken, terwijl we merken dat 
corporativisme en raciaal-democratische ideeën enkele dingen gemeen hebben.  
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En af en toe, in de marge van politieke geschillen, hebben beide partijen 
verbazingwekkende ideologische ontmoetingen: Op bijeenkomsten tegen het 
Sovjetimperialisme, ter ondersteuning van de Palestijnse revolutie, uit protest 
tegen de vernietiging van het milieu. 
    
Natuurlijk zijn er altijd onverenigbaarheden, want links handelt vanuit een heel 
andere levenshouding, en het nationaalsocialisme blijft een betrouwbaar bolwerk 
tegen elke vorm van marxistisch geklede slavernij, maar in de mate dat jong links 
begint te twijfelen aan marxistische dogma's, zijn er niettemin, zoals voorheen, 
aanrakingen tussen "rechtse mensen van links" en "linkse mensen van rechts", 
tussen ondogmatische socialisten en revolutionaire nationaalsocialisten. We 
moeten deze aanrakingen gebruiken om deze misleide jonge idealisten hun 
vertrouwen in hun volk terug te geven zonder hun droom van revolutie weg te 
nemen. 
    
Maar de drager van de revolutie is het hele volk - niet het proletariaat. 
    
De vormgever van de revolutie is het nationaalsocialisme. In het 
nationaalsocialisme verenigen alle nationale, socialistische en revolutionaire 
stromingen zich uiteindelijk en geven vorm aan de toekomstige staat van het volk. 
Het is niet de wens van de arbeiders om de taak te vervullen die Karl Marx voor 
hen had bedoeld. De arbeider kan hiertoe alleen met geweld gedwongen worden. 
Het doel van de arbeider is eerder om een gelijkwaardig en gerespecteerd lid van 
de Volksgemeinschaft te worden. Dit is waar de Nationaal Socialistische Duitse 
Arbeiderspartij voor vecht!  
    
Daarom, als we een volksstaat willen vestigen en geen partijdictatuur, moeten we 
ons tot het volk wenden in plaats van het proletariaat een taak te geven die het niet 
kan en wil vervullen. 
    
Sommige idealistische enthousiastelingen werken voor de hele MENSHEID.  
 Laten we hier ook niet vergeten dat zowel de financiële wereld als de 
communistische leiderskliek - beide onder Zionistische invloed - deze neigingen 
misbruiken om de opbouw van de werelddwangstaat die ze plannen te bevorderen. 
Zelfs zonder dit misbruik zou de ideologie van de mensheid een verderfelijke 
waanvoorstelling blijven. Het is waar dat de mensheid voor het eerst in haar 
geschiedenis wordt geconfronteerd met bijna onoplosbare mondiale problemen die 
niet langer binnen het kader van natiestaten kunnen worden opgelost en die 
gemeenschappelijke, overkoepelende maatregelen vereisen. 
    
Maar de ervaring leert ons dat samenwerking of zelfs fusies alleen mogelijk zijn 
als er sprake is van een grote gemeenschappelijke taak of een gevaar dat ieders 
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leven bedreigt. Geen van beide is het geval wanneer men de hele mensheid in 
gedachten heeft. Integendeel:  
    
De blanke wereld zou ten onder gaan als ze haar taak zou zien als het bevorderen 
van de rest van de mensheid op de manier die abstracte planetaire 
rechtvaardigheid vereist. We zouden niet in staat zijn om onze levensstandaard te 
handhaven, noch ons niveau van technische en wetenschappelijke ontwikkeling, 
en onze raciale zwakte zou zelfs onze biologische overleving onder deze 
omstandigheden op de proef stellen. 
    
De conflicten over belangen en doelen tussen de rassen zijn zo fundamenteel en 
onverzoenlijk dat oplossingen voor alle planeten nog heel lang ondenkbaar zullen 
blijven. Er is ook geen grote gemeenschappelijke bedreiging in zicht. Het is waar 
dat de problemen van het volgende millennium supranationale, politieke eenheden 
vereisen - maar op raciale basis! 
    
Het is de blanke wereld die voor gemeenschappelijke taken staat en aan dezelfde 
gevaren wordt blootgesteld, niet de mensheid. Daarom is ons doel ook de Arische 
gemeenschap van volkeren en niet een onrealistische, verrukte opvatting van een 
mensheid die niet als eenheid bestaat en in de nabije toekomst hoogstens kan 
bestaan als een huiveringwekkende dreiging van een door zionisten gedomineerde 
slavenmaatschappij waarin het blanke ras wordt gedwongen of verleid tot 
miscegenatie en zo uit de wereld verdwijnt.   
    
Allianties en unies met volken van vreemde rassen zijn mogelijk en nuttig - zoals 
ooit de as Berlijn - Tokio - of in de toekomst de eenheid van de Romeinse 
wereldbol. Dit zijn de vereisten van een verantwoordelijk nationaal beleid. 
    
De "mensheid" daarentegen blijft een illusie die de rassenstrijd als een 
fundamenteel feit vergeet omdat ze bereid is zich over te geven. Eeuwige vrede is 
een waanidee - en niet eens een bijzonder mooie! Want het betekent het einde van 
een wereld zoals wij die kennen, een wereld van strijd en mannelijke proeftijd. Het 
zou de verlammende eindtoestand zijn van een stervend ras dat zich heeft 
teruggetrokken in een mokkend hoekje van de wereldgeschiedenis en wacht om te 
zien wie de wol over de ogen zal trekken en het vlees zal verspreiden. 
    
We hebben gezien dat materialisme onmenselijk is, dat religieuze inprenting een 
voorbije periode van de geschiedenis is en dat gehechtheid aan de vrijheid van het 
individu, aan het proletariaat of zelfs aan de mensheid een aberratie van het 
menselijk denken is. Zo wijst ons intellect ons, net als de eeuwige wet van de 
natuur, op de basisstructuur van al het leven:  
    
We erkennen opnieuw de waarheden van het nationaalsocialisme - of we ze 
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nu leuk vinden of niet. 
    
Het waren onze Engelse kameraden die, voor zover ik weet, de eersten waren na 
de oorlog om deze fundamentele waarheid samen te vatten in de korte en 
gedenkwaardige slogan die vandaag de dag het politieke werk van 
nationaalsocialisten in de hele Arische wereld bepaalt: 
    
Voor ras en natie! 
    
 

Voor ras en natie! 
    
De oplettende lezer heeft misschien gemerkt dat ik vaak een verschil heb genoemd 
in de beoordeling van het nationaalsocialisme en het fascisme. Op dit punt is het 
nuttig om het verschil uit te leggen. Ik doe dit niet om een kloof te creëren tussen 
ons en onze fascistische kameraden, of zelfs om het fascisme ongelijk te geven:  
    
Het fascisme is het enige wereldbeeld in onze culturele sfeer dat niet vijandig staat 
tegenover het nationaalsocialisme. Voor, tijdens en na de oorlog vochten fascisten 
zij aan zij met ons, in het begin - in de jaren twintig - was de fascistische revolutie 
een lichtend voorbeeld en een bemoedigend signaal voor ons - Adolf Hitler: "De 
bruine hemd zou waarschijnlijk nooit hebben bestaan zonder de zwarte 
hemd." 
    
Toch is het nationaalsocialisme niet simpelweg een Duits fascisme.  
 Natuurlijk overheersen de overeenkomsten in vorm en inhoud en worden de 
verschillen verder vertroebeld door het feit dat er in bijna alle fascistische 
bewegingen in de blanke wereld nationaalsocialistische stromingen waren en zijn. 
En sommige van deze bewegingen noemden zichzelf alleen fascisten in plaats van 
nationaalsocialisten om redenen van politieke tactiek. 
    
Als we nationalisme, socialisme - opgevat als een corporativistische populaire 
gemeenschapsgedachte - en de kennis van het belang van ras de essentiële 
fundamenten van ons geloof noemen en in kapitalisme, communisme en zionisme 
onze belangrijkste vijanden zien, herkennen we al snel het cruciale verschil - het 
fascisme is niet noodzakelijkerwijs raciaal en ziet in het zionisme niet onder alle 
omstandigheden een vijand. 
    
Daarom waren er na de oorlog fascistische staten - maar geen 
nationaalsocialistische staten - ongeacht de raciale oorsprong van deze systemen. 
De bekendste onder hen: 
    
Argentinië onder Peron, Indonesië onder Soekarno, Egypte onder Nasser en het 
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Afrikaanse Ghana onder Kwame Nkrumah. Ja - onder extreme omstandigheden 
zou je het zionisme als een soort Joods fascisme kunnen omschrijven. 
    
Dus terwijl het nationaal-socialisme zich bewust beperkt tot het blanke ras en 
daarom ook zijn ideologische eenheid en eenheid behoudt vanwege de 
gemeenschappelijke problemen, taken en belangen - er kan bijvoorbeeld nooit een 
ernstig conflict zijn tussen het Duitse, Engelse of Amerikaanse nationaal-
socialisme - moeten we in het geval van de fascistische bewegingen weten dat 
allianties eerst gesloten en onderhandeld moeten worden en niet 
noodzakelijkerwijs voortvloeien uit de ideologische overeenkomsten.  
    
Vanwege het ontbreken van een raciale basis is het fascisme ook meer gericht op 
de staat en zijn vorm dan wij. Het nationalisme is soms ouderwetser en niet 
toekomstgericht - staatsnationalisme in plaats van volksnationalisme zoals bij ons. 
Daarom zijn in het uiterste geval conflicten en zelfs oorlogen denkbaar tussen 
fascistische, maar nooit tussen nationaalsocialistische staten. 
    
We moeten het respecteren als blanke mensen voor het fascisme kiezen in plaats 
van voor het nationaalsocialisme, maar de kameraden moeten zich bewust zijn van 
de problemen van deze beslissing. Daarom heb ik voor één keer de verschillen 
tussen de twee ideeën zo duidelijk uitgedrukt, zonder de oude, beproefde 
kameraadschap tussen de nationaalsocialistische en fascistische revoluties te 
willen vernietigen. 
    
Hierin ligt de betekenis van ons persoonlijke en nationale leven. De strijd om te 
overleven en voor een nieuwe bloei van de Arische mensheid versmelt ons kleine 
zelf met de machtige stroom van de geschiedenis. De droom van een nieuwe 
geavanceerde beschaving rijst op voor onze ogen. Over een paar jaar zal de Ariër 
een nieuw millennium van zijn historische bestaan binnentreden. Het is aan ons 
alleen of dit een grafsteen wordt of een gedenkteken voor een nieuwe grootsheid. 
    
Wij nationaal-socialisten willen de orde van het volgende millennium vormgeven! 
We kunnen niet raden hoe deze Nieuwe Orde er uiteindelijk uit zal zien. Wij staan 
met kloppend hart voor de poort naar een onvoorstelbaar grote, prachtige en 
overweldigende cultuur. We zullen het niet meer zien, maar we leggen er de basis 
voor. 
    
Wie kan zeggen hoe een rijk eruit zal zien waarin de Ariër zich opnieuw kan 
bewijzen als schepper van cultuur, een rijk waarin de kennis en alle rijkdom van 
deze aarde ooit tot zijn beschikking zal staan? En niet alleen deze Arische 
wereldorde is ons doel. Er zit nog een geheime droom achter, het laatste, 
verborgen doel: de Nieuwe Mens! 
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Nietzsche zegt: "De mens is iets dat overwonnen moet worden".  
 Hier staan we, gelovig en geschokt, voor de uiterste en laatste grens van ons 
nationaalsocialistische wereldbeeld, waarachter alleen de betekenis van de 
ontwikkeling van alle leven, de betekenis van evolutie, zich zal openbaren. De 
mens die alles uitput wat in hem verborgen ligt, die erop uittrekt het universum 
te veroveren en de tijd te verslaan, de mens die zichzelf slechts ziet als een 
brug naar iets onvoorstelbaar groots en nieuws, die de volgende stap in de 
evolutie durft te zetten.  
    
Hier moet de strijder zwijgen, alleen de dichter kan spreken. Voor degenen die 
een gevoel van grootsheid in zichzelf voelen, kan Nietzsche's Zarathustra hen 
een idee geven van de laatste dingen. 
    
Het is een droom die achter alles staat. Een droom die zo oud is als het Arische 
ras: 
    
Overal bouwde de Arische mens machtige tempels, hoge torens en machtige 
piramides om dicht bij de hemel te komen en naar de sterren te reiken. 
Vandaag de dag wordt ons niet meer gegund dan deze hoek van het mysterie 
van ons historische wezen en ons leven te bevatten. 
    
Ons verlangen is gericht op de Nieuwe Mens die de geschiedenis van de 
mensheid rechtvaardigt en voltooit. De mens is iets dat overwonnen moet 
worden. 
    
Alleen het nationaalsocialisme, dat alle krachten en mogelijkheden van het 
Arische ras in zich verenigt, kan de Nieuwe Mens vormen en voortbrengen, 
want deze ontwikkeling is evenzeer spiritueel als biologisch bepaald. We 
zullen het proberen. 
    
Voor ras en natie! 
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